In de week gelegd 29-25, 13-07-2025, Barmhartigheid
Deuteronomium 30,10-14; Kolossenzen 1,15-20; Lucas 10,25-37

De Tweede Kamer verkeerde bij de stemming over de nieuwe
vreemdelingenwet vlak voor het zomerreces, in chaos. Vreemd
genoeg ging het niet zozeer over de vreemdelingen zelf, maar veel
meer over de vraag of Aulp aan illegalen strafbaar zou zijn; denk
bijvoorbeeld aan de inzet van kerken en het Leger des Heils. Waar
werd gedebatteerd over de letter van de wet, zou het beter geweest
zijn lucht te geven aan wat er leeft aan angst en hoop, aan
welwillendheid en barmhartigheid onder de bevolking.

Voor het volk Israél nog belangrijker dan het onderhouden van de Wet, Gods woord, is het om
met hart en ziel op de Heer gericht te zijn. God zegt in de lezing in Deuteronomium dat zijn
geboden binnen ons bereik liggen en niet te zwaar zijn: Het woord is dicht bij u, in uw mond
en in uw hart. Je kunt het dus volbrengen. Er staat niet dat het gemakkelijk is, maar het is te
doen. Luister naar je hart en houd je hoofd erbij!

In de tweede lezing zegt Paulus: Niemand heeft ooit God gezien, maar als je wilt weten hoe
God is, kijk dan naar Jezus. Voor Paulus is Jezus: het beeld van de onzichtbare God. Door en
voor hem is het heelal gemaakt. In Jezus heeft God willen wonen om alles in de hemel en op
aarde met elkaar te verzoenen. Kortom, een woord van Jezus is een woord van God.

Op de vraag van de wetgeleerde: Wat moet ik doen om het eeuwig leven te
verwerven, wijst Jezus eerst op wat hierover in de Bijbel staat: God beminnen met
heel je hart en ziel en je naaste als jezelf. Het gaat God ook om ménsen! En als de
wetgeleerde vraagt: Wie is mijn naaste?, komt Jezus niet met een definitie, maar
vertelt een parabel over een roofoverval en stelt vervolgens aan de geleerde de
vraag wie in het verhaal de ‘naaste’ is van het slachtoffer van de rovers. De
wetgeleerde wijst de man aan die het slachtoffer redt en barmhartigheid toont.
Een woord dat aan ons ‘hart’ gebakken is, en dat we kunnen waarmaken, toch?




